En toen was het alweer december.. We kijken dankbaar terug naar alles wat er het
afgelopen jaar gebeurd Is.

De reizen die werden gemaakt voor het bezoeken van de projecten en het
ontmoeten van onze vrienden daar.

Al het werk dat Nora & Metush wordt gedaan samen met hun kinderen en het
verdere team dat rondom hen staat. Ze brengen licht en hoop door het vertellen en
uitdelen van het evangelie.

De 24e sponsomt van Christiaan (dat beloofd wat spectaculairs in 2025).
Zomerkampen en dagkampen die konden plaatsvinden ook dankzij jongeren uit
Nederland die hebben geholpen.

Voorbereidingen voor het educatieproject.

Elk kwartaal genoeg geld en middelen om de lopende projecten te steunen.

Ja we kijken echt dankbaar terug op het snel vervlogen jaar. Zoveel zegeningen. Nu we
toeleven naar Kerstmis mogen we ervaren dat het hier, maar zeker in Kosovo, zelfs op
de donkerste plekken LICHT is van Christus GENADE.

e zien uit naar wat het nieuwe jaar ons zal brengen, mogelijkheden, vertrouwde dingen
en nieuwe uitdagingen.

En we willen iedereen hartelijk bedanken voor meeleven, giften en gebed voor Stichting
Chaim en onze vrienden in Kosovol




Ik wens je warmte, licht en liefde

Ik wens je groot geluk i




